Adam en Eva zondigen
We lezen uit de Bijbel Genesis 3: 1-24

De zondeval

1. De slang nu was de listigste onder alle dieren van het veld, die de HEERE God gemaakt had; en
hij zei tegen de vrouw: Is het echt zo dat God gezegd heeft: U mag niet eten van alle bomen in de
hof?

2. En de vrouw zei tegen de slang: Van de vrucht van de bomen in de hof mogen wij eten,

3. maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd: U mag
daarvan niet eten en hem niet aanraken, anders sterft u.

4. Toen zei de slang tegen de vrouw: U zult zeker niet sterven.

5. Maar God weet dat, op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als
God zult zijn, goed en kwaad kennend.

6. En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten en dat hij een lust was voor het oog,
ja, een boom die begerenswaardig was om er verstandig door te worden; en zij nam van zijn vrucht
en at; en zij gaf ook wat aan haar man, die bij haar was, en hij at ervan.

7. Toen werden de ogen van beiden geopend en zij merkten dat zij naakt waren. Zij vlochten
vijgenbladeren samen en maakten voor zichzelf schorten.

8. En zij hoorden de stem van de HEERE God, Die in de hof wandelde, bij de wind in de namiddag.
Toen verborgen Adam en zijn vrouw zich voor het aangezicht van de HEERE God te midden van de
bomen in de hof.

9. En de HEERE God riep Adam en zei tegen hem: Waar bent u?

10. En hij zei: Ik hoorde Uw stem in de hof en ik werd bevreesd, want ik ben naakt; daarom
verborg ik mij.

11. En Hij zei: Wie heeft u verteld dat u naakt bent? Hebt u van die boom gegeten waarvan lk u
geboden had daar niet van te eten?

12. Toen zei Adam: De vrouw die U gaf om bij mij te zijn, die heeft mij van die boom gegeven en ik
heb ervan gegeten.

13. En de HEERE God zei tegen de vrouw: Wat hebt u daar gedaan! En de vrouw zei: de slang heeft
mij bedrogen en ik heb ervan gegeten.

14. Toen zei de HEERE God tegen de slang: Omdat u dit gedaan hebt, bent u vervloekt

onder al het vee en onder alle dieren van het veld! Op uw buik zult u gaan en stof zult u eten, al de
dagen van uw leven.

15. En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar
Nageslacht; Dat zal u de kop vermorzelen, en u zult Het de hiel vermorzelen.

16. Tegen de vrouw zei Hij: Ik zal uw moeite in uw zwangerschap zeer groot maken; met pijn zult u
kinderen baren. Naar uw man zal uw begeerte uitgaan, maar hij zal over u heersen.

17. En tegen Adam zei Hij: Omdat u geluisterd hebt naar de stem van uw vrouw en van die boom
gegeten hebt waarvan |k u geboden had: U mag daarvan niet eten, is de aardbodem omwille van
u vervloekt; met zwoegen zult u daarvan eten, al de dagen van uw leven;

18. dorens en distels zal hij voor u laten opkomen en u zult het gewas van het veld eten.

19. In het zweet van uw gezicht zult u brood eten, totdat u tot de aardbodem terugkeert, omdat u
daaruit genomen bent; want stof bent u en u zult tot stof terugkeren.

20. En Adam gaf zijn vrouw de naam Eva, omdat zij moeder van alle levenden is.



21. En de HEERE God maakte voor Adam en voor zijn vrouw kleren van huiden en kleedde hen
daarmee.

22. Toen zei de HEERE God: Zie, de mens is geworden als één van Ons, omdat hij goed en kwaad
kent. Nu dan, laat hij zijn hand niet uitsteken en ook van de boom des levens nemen en eten,
zodat hij eeuwig zou leven!

23. Daarom zond de HEERE God hem weg uit de hof van Eden, om de aardbodem te bewerken,
waaruit hij genomen was.

24. Hij verdreef de mens, en plaatste ten oosten van de hof van Eden de cherubs met een
vlammend zwaard, dat heen en weer bewoog, om de weg naar de boom des levens te bewaken.

Hoe heerlijk leven Adam en Eva in de tuin van Eden!

Er is overvloed aan eten en ze leven in harmonie met alle dieren, vissen en vogels om hen heen.
Adam en Eva bewerken en onderhouden de tuin en ze heersen over alle andere schepselen (Gen.
1: 26). Er is vrede in hun hart, ze zijn gelukkig!

Op een dag zegt de slang tegen Eva: ‘Is het waar dat je niet van de bomen in de tuin mag eten,
Eva?’

Waarom zegt de slang dit? De duivel, de tegenstander van God, gebruikt de slang om haar te
verleiden. Verleiden om tegen God te zondigen. Dat doet hij op een heel geraffineerde manier:
hij verdraait de waarheid en hij stelt God in een kwaad daglicht.

Eva weet precies wat wel en niet mag; ze zegt: van alle bomen mogen we eten, behalve van deze
boom. Als we dat doen, moeten we sterven.

‘Nee hoor’, zegt de slang, ‘als je hier van eet wordt je net zo wijs als God.

Eva zou de slang nu tegen moeten spreken. Ze zou de slang terecht moeten wijzen. Het is immers
ook haar taak om over de dieren te heersen? Ze kan ook wachten tot God weer langskomt. Om
het met Hem te bespreken.

Maar dat doet ze niet. Ze kijkt naar de boom. Ze ziet de vruchten en verlangt er naar om net zo
verstandig als God te worden. Ze eet en geeft Adam ook een vrucht. Hij eet er ook van. Ze zijn
ongehoorzaam aan God.

Ze voelen meteen dat alles anders is. En ze zien dat ze naakt zijn. Ze vlechten vijgenbladeren en
maken hier kleren van.

Als ze horen dat God in de tuin komt verbergen ze zich tussen de bomen.

God roept: ‘Adam, waar ben je?’

Adam zegt ‘ik hoorde Uw stem en ik werd bang, want ik ben naakt.

God zegt: ‘wie heeft je verteld dat je naakt bent? Of heb je van de boom gegeten waarvan Ik
gezegd had dat je dat niet mocht?’

Adam schuift de schuld af op Eva: ‘zij heeft me daarvan gegeven. En toen heb ik gegeten’

Eva geeft de slang de schuld: ‘de slang heeft mij bedrogen en toen heb ik gegeten.’

God geeft de slang straf omdat hij zich heeft laten gebruiken door de duivel: ‘je bent vervloekt
onder alle dieren. Voortaan moet je op je buik tussen het stof gaan.’

Adam en Eva horen dat ze zullen moeten sterven. Ze mogen niet meer in de tuin wonen, het
baren van kinderen zal pijnlijk zijn, en ze zullen met hard werken zelf voor hun eten moeten
zorgen.

Hoe mooi was alles begonnen. Maar ze hebben het zelf kapot gemaakt.

Adam en Eva worden uit de tuin van Eden verdreven. Er komt een engel met een vlammend
zwaard voor te staan zodat ze nooit meer terug kunnen.



Maar God laat hen niet alleen, Hij maakt van dierenhuiden kleren voor hen. En ze hoeven nog
niet meteen te sterven. Ook geeft Hij de belofte dat er eens lemand zal komen om voor de schuld
te betalen. Diegene zal uit hun nageslacht geboren worden. Dit heet ook wel de moederbelofte.
Wij weten dat dat de Heere Jezus is. Hij zal de kop van de slang, de duivel, vermorzelen door aan
het kruis Zichzelf te geven als offer voor de zonden van de hele wereld. Het zal Zijn eigen dood
worden.

Maar daarmee is het niet afgelopen. Na drie dagen staat Hij op uit de dood. Hij overwint de dood
die door de zonde in de wereld is gekomen. Dan is alles weer goed gekomen tussen God en de
mensen. Daarom mogen wij onze zonden belijden aan God. Ze zullen door het offer van Jezus
vergeven worden.

Eén maal zal alles nieuw worden. Daar mogen we naar uitkijken. Dan zal alles weer volmaakt zijn.
Er zal weer vrede en harmonie zijn. We zullen gelukkig zijn. En dicht bij God mogen leven.

Gebed:

Heer, door Adam en Eva is de zonde in de wereld gekomen. Maar als ik eerlijk ben, zondig ik
ook zo vaak. Dan ben ik ook ongehoorzaam aan U. In mijn hart zitten ook vaak verkeerde
verlangens. Help me Heer, om te strijden tegen de zonde. Om te kiezen voor U.

Dank Heer, dat U Adam, Eva, en ook mij niet alleen laat. Dank dat Uw Zoon ook voor mijn
zonden aan het kruis gestorven is. Wilt U mijn zonden vergeven? Zodat er niets tussen U en mij
instaat en ik dicht bij U mag leven. Amen.

Vragen:

— Eva luistert naar de slang zonder eerst aan God te vragen of het waar is wat de slang/de duivel
zegt. Luister jij wel eens naar zijn leugens? Welke leugens zijn dat? Wat zou je moeten doen?

— Nu de zonde in de wereld is gekomen is alles anders geworden: de mensen en dieren leven niet
meer in vrede met elkaar, er groeit onkruid en distels....wat is er nog meer veranderd?

— lk denk wel eens: had die boom er maar niet gestaan. Dan had Eva ook niet kunnen zondigen.
Toch stond die boom daar omdat God ons vrijheid wil geven. De vrijheid om zelf te kiezen. Hij wil
graag dat wij voor Hem kiezen.

Heb jij al gekozen om Hem lief te hebben?

— Wij kunnen denken: als die boom er niet gestaan had, hadden Adam en Eva niet kunnen
zondigen. Eigenlijk geven we God dan de schuld van de zonde: Hij heeft die boom daar neergezet.
Adam geeft Eva de schuld. Eva geeft de slang de schuld. Waarom schuiven zo graag de schuld af
op een ander?

Hoe belangrijk is het om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor onze keuzes?

— Wanneer maakte jij een verkeerde keuze?

Heb je die beleden voor God? (Je zonde belijden= vertellen aan God wat je verkeerd hebt
gedaan, er spijt van hebben en er vergeving voor vragen.)

Op welk gebied moet jij strijden tegen verleiding?



— God laat Adam en Eva niet gelijk sterven. Ze krijgen wel straf maar Hij zorgt ook voor ze door
kleren voor hen te maken. En ze krijgen de belofte dat de Verlosser uit hun nageslacht geboren
zal worden.

Wat vind je ervan dat Hij een strenge kant heeft (Hij laat de zonde niet ongestraft) en een
liefdevolle kant? Klopt dat met het beeld dat je van Hem hebt?

—Jezus is de beloofde Verlosser, je kunt van Hem lezen in het Nieuwe Testament, bijvoorbeeld in

Matthels, Markus, Lukas en Johannes. Hij is ook voor jouw zonden gestorven.
Heb jij zonden? Wat vind je ervan dat je door Zijn offer vergeving kunt krijgen?

Deze Bijbelstudie is gemaakt door Carla Heuvelman en is te vinden op www.febebijbelstudies.nl



	 

